
 

10 augustus 2025 – 8e zondag van de zomer 

Serie zomerdiensten ‘Dan draagt mij Uw muziek’ 

Thema: “Prijs de Heer met blijde galmen" Johannes de Heer 

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom  

Aansteken van de kaarsen   

Orgelspel   Morgenglans der Eeuwigheid (Jan Zwart / JdH 471) 

Stilte  

We gaan staan 

Aanvangslied Zangbundel Joh. de Heer (JdH) 17: 1 en 3 –  Als ik maar weet 

 

Als ik maar weet, dat hier mijn weg 

door U Heer, wordt bereid, 

en dat die weg, hoe moeilijk ook, 

mij nader tot U leidt. 

Refrein:  Nader tot U, nader tot U, nader, mijn Heiland, tot U;  

  als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U. 

  

Als ik maar weet, uw liefde o Heer, 

vertroost mij dag aan dag; 

dan juich ik voort, wat ook mijn lot 

op aarde wezen mag. Refrein 

 

Groet  

voorganger: Genade en vrede van God de Vader  

  en van Jezus Christus onze Heer.  

allen:   Amen. 

 

Bemoediging en drempelgebed 

vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 

vg: (…) door Jezus Christus, onze Heer.  

allen: Amen. 

 

Psalm  Zangbundel JdH 446 : 1 en 3 (Psalm 146 oude berijming)  

  – Prijs de Heer  

   

Prijs den HEER' met blijde galmen; 

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 

Vrolijk wijden aan Zijn lof: 

Zalig hij, die in dit leven, 

Jakobs God ter hulpe heeft; 

Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft; 



'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 

Hem verhogen in mijn lied. 

Hem verhogen in mijn lied. 

 

Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den HEER', zijn God. 

Vestigt op den HEER', zijn God. 

We gaan zitten 

 

Inleiding  

Lied  Zangbundel JdH 657 : 1, 2 en 4 - Ik wil zingen van mijn Heiland 

 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 

van zijn liefde, wondergroot, 

die Zichzelve gaf aan ’t kruishout 

en mij redde van de dood. 

’k Wil het wonder gaan verhalen, 

hoe Hij op Zich nam mijn straf. 

Hoe in liefde en genade 

Hij ’t rantsoen gewillig gaf. 

  

Ik wil zingen van mijn Heiland, 

hoe Hij smarten leed en pijn, 

om mij ’t leven weer te geven, 

eeuwig eens bij Hem te zijn. 

 

Vervolg inleiding: betekenis  

 

Gebed om ontferming 

Loflied  Zangbundel JdH 722 : 1 en 3 – Kroon Hem 

   

Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op zijne troon! 

Hoor, hoe het hemels loflied al 

verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak! mijn ziel en zing 

van Hem, die voor u stierf. 

En prijs Hem in all’ eeuwigheên 

die ’t heil voor u verwierf. 

Kroon Hem, de Vredevorst! 

Wiens macht eens heersen zal, 

van pool tot pool, van zee tot zee. 

’t Klink’ over berg en dal 

als alles voor Hem buigt 

en vrede heerst alom, 

wordt d’aarde weer een paradijs.  

Kom, Here Jezus, kom! 

  

Thema’s  

- Bekering 

Lied  Zangbundel JdH 210 : 1 en 3 – Kom tot uw Heiland 

 

Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 

Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, 

Die ook voor u den hemel verliet, 

Hoor naar Zijn roepstem: „Kom!” 

Refrein: Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 

 Van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon; 

Als zij vergaad’ren rondom de troon, daar waar de eng’len staan. 

 



Wil toch bedenken: Hij is nabij: 

Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 

Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: 

„Komt tot Mij, zondaars, komt!” 

Refrein 

 

- Verlossing en verzoening 

Lied  Zangbundel JdH 33 : 1 en 2 – Daar ruist langs de wolken 

   

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, 

die hemel en aarde verenigt te zaam, 

Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, 

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 

Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 

  

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 

want Hij kwam om zalig te maken op aard’; 

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 

genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. 

Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 

die om ons te redden, de hemel verliet? 

 

- Apocalyps / 1000 jarig rijk 

Lied  Zangbundel JdH 769 : 1 en 3 - Vol verwachting blijf ik uitzien 

 

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal. 

Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal. 

Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag, 

en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag! 

Refrein:  Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom. 

Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom! 

 

O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan; 

'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan? 

Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij. 

Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij. 

Refrein 

WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

Bijbellezing Openbaring 20 : 1 t/m 13 

Overdenking 

 

Orgelspel Largo (G.F. Händel, uitgave Joh. de Heer) 



Lied  Zangbundel JdH 140 : 1, 3 en 4 - Ik zie een poort 

   

Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen, 

van ’t kruis, waar ’k vrij’lijk heen mag gaan om vrede te bekomen. 

Refrein:  Genade Gods, zo rijk en vrij! 

  Die poort staat open, ook voor mij! 

  Voor mij, voor mij. 

  Staat open, ook voor mij.  

 

Die open poort leidt tot Gods troon; ga door, laat niets u hind’ren. 

Neem op uw kruis, aanvaard de kroon, die God biedt aan zijn kind’ren. 

Refrein 

  

In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon, daar leidt het kruis tot zegen. 

Daar dragen wij voor kruis een kroon, door Jezus’ bloed verkregen.  

Refrein 

 

ANTWOORD 

 

Gedachtenis  - Susanna Maria Euser - van Haren 

   - Elisabeth van Heeren - Kleijnendorst 

Gedachtenislied Lied 961 

 

Gebeden  

 

Aandacht voor de collectedoelen en inzameling 

 

Slotlied (staande)  Zangbundel JdH 287 : 1, 2 en 3 – Vreugde, vreugde   

    

Vreugde, vreugde, louter vreugde 

is bij U van eeuwigheid, 

Schepper die ’t heelal verheugde, 

bron van eeuw’ge vreugde zijt. 

Gij die woont in licht en luister 

drijft de schaduwen uiteen. 

Hij die zoekend doolt in ’t duister 

vindt het licht bij U alleen. 

In de harmonie der sferen 

klinkt een loflied U gewijd. 

Sterren, eng’len, allen eren 

U, de Heer der heerlijkheid. 

Velden, wouden, beken, bergen, 

stromen, zeeën, alles juicht, 

vogels, bloemen en fonteinen, 

’t werk dat van uw vreugd getuigt. 

 

Duizend lichten, duizend kleuren 

zijn de weerglans van uw pracht; 

daarmee wilt Gij mensen beuren 

uit hun zorgen, uit hun nacht. 

  

Op een zee van licht en zangen 

voert Gij ons tot U omhoog. 

Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 

doof niet voor uw licht ons oog.   

   

 



Wegzending en Zegen 

Allen: Amen 

 

Orgelspel  Toccata Psalm 146 (Jan Zwart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


